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'k Gelove dat Hij leeft. die 't leven schiep
en elk verwekken zal. die ooit ontsliep
of scheen in 't graf te dalen.

+
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

'RACHELLE DEBOUVRIE

echtgenote van

Mijnheer GILBERT VANDEMENSCHBRUGGE
geboren te Ronse op 25 november 1908 en er

godvruchtig overleden op 4 mei 1959,
gesterkt door de H.H. Sacramenten.

G. Gezelle

God verliest zijn vrienden nooit uit het oog en Hij
zoekt alle gelegenheden om ze tot zich te trekken; dik-
wijls door vreugde, dikwijls ook leed.

Lacordaire

Zij heeft beproevingen doorstaan in dit leven: moge
God haar een geluk schenken, dat eeuwig is.

Heb medelijden, wij smeken U, Heer, met de ziel
van uw dienares voor wie wij het heilig zoenoffer op-
dragen, opdat zij door de kracht van dit offer de
eeuwige rust moge ingaan.

Dierbare echtgenoot, heb dank voor de vele zorgen.
Het spijt me dat ik u zo vroeg moet verlaten. Eens zien
wij elkander terug. Beste vader wees sterk, ik ga moe-
der vervoegen. Beste schoonouders, broeder, zuster en
familieleden tot ziems, bidt veel voor mij. Van uit de
hemel blijf ik over u waken.

Zij ruste in vrede.

Messiaen. Ronse

Heer Gilbert VANDEMENSCHBRUGGE ;
Heer Alphonse DEBOUVRIE;

Heer en Mevrouw Alphonse VANDEMENSCHBRUGGE-
GOSSYE,

De familién DEBOUVRIE, VANDESANDE, VANDE-
MENSCHBRUGGE en GOSSYE,

danken U van harte voor de blijken
van genegenheid en gebed.




