God gaf, God nam,
Zijn heilige naam blijve gezegend.
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Bid voor de zielerust

van Mevrouw

Maria, Emma DE BRACKELEER

echtgenote van Mijnheer
Roger DEVOS

geboren te Nederbrakel, de 25 mei 1923 en schielijk
overleden te Ronse, de 30 december 1966, voorzien
van het H. Oliesel, «in extremis».

Veel schijnt het leven te bieden aan de jeugdige
mens, die het voor zich ziet liggen als een lente vol
beloften, God echter schikt het zo, dat de beproevingen
de mensenwegen doorkruisen. Is dit dan de beloning
voor Christelijke plichtsvervulling? Neen, God weet
wat beter is voor edelmoedige mensen.

Alleen Gods eeuwige liefde is de beloning.

Ja, gelukkig is ze geweest in haar zorgzaam leven,
bij haar kinderen, die de zegen van haar werkende
handen en de trouw van haar moederhart mochten on-
dervinden.

Dierbare echtgenoot, troost u bij de gedachte dat
echte liefde niet sterft, en dat we elkander eenmaal
weervinden in de hemel.

Zeer beminde Rosine en Guy weest door uw voor-
beeldig leven de troost en de steun van uw vader, be-
mint elkander en blijft moeder gedenken in uw gebeden.

Beminde broer, zuster, familieleden en vrienden
onze wederzijdse liefdevolle genegenheid blijft eeuwig
door uw gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
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Mevrouw Modest DEVOS-DE LEPELEIRE,

De familien DE BRACKELEER, DESMET, DEVOS en DE LEPELEIRE,

danken U voor de blijken van innige deelneming.




