« Wie zijn taak als mens vervulde
in dit leven,

hem zal God zijn vriendschap
en zijn liefde geven. »

In de liefde van de Vader rust
MEVROUW

Germaine DE BRAECKELEER
weduwe van Oscar ASCOOP

Ze is geboren te Ophasselt op 24 oktober 1903
Naar het vaderhuis teruggeroepen in de St.-
Fraciscuskliniek te Opbrakel op 26 januari 1985

Ere-voorzitster van de bond van de
gepensioneerden.
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De families DE BRAECKELEER, ASCOOP,
VAN DER SPIEGLE en MISEREZ,

danken voor gebed en medeleven.

Begrafenisondern. L. Haustraete-Ritserveldt
Steenhuize - Tel. (054) 50 10 59

Midden ons verdriet om dit pijnlijk verlies,
danken wij de Heer om alles wat moeder
voor ons betekende.

Zij was de sterke gelovige vrouw, die meer
door haar voorbeeld dan met woorden haar
kristelijke overtuiging overdroeg aan ons,
haar kinderen en aan allen die zij benaderde.

Liefdevol zorgde zij voor haar man en kin-
deren. En wanneer haar levensgezel haar ont-
viel en de kinderen hun eigen weg konden
gaan, ging haar bezorgdheid naar de mensen
rondom haar : de buren, de mede-gepensio-
neerden en allen die in nood waren.

De laatste jaren van haar leven ging zij
genieten van een welverdiende rust; totdat
zij door ziekte moest opgenomen worden in
het ziekenhuis, waar zij zachtjes, bijna on-
merkbaar, naar de Heer is teruggekeerd.

Geef, o Heer, aan onze goede moeder, de
eeuwige rust, die zij zozeer heeft verdiend.




