« Eenmaal zal dit vernederd lichaam weer
verrijzen ». (Dodenliturgie)
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Uw gebed geleide op zijn tocht naar de
eeuwigheid
DE HEER

Firmin DE BRAEKELEER

echtgenoot van Mevrouw
Maria VAN DER STICHELEN,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 17 juni 1901
en tot zijn Schepper teruggekeerd in de St.-
Elisabethkliniek te Zottegem op 13 september
1974. Hij werd gezalfd met de ziekenolie en
ontving de Pauselijke Zegen.

De mens heeft hier op aarde geen blijven-
de woonplaats. Dagelijks ervaren we dit,
maar als de lichamelijke dood in eigen fa-
miliekring optreedt dan eerst beseffen we
goed wat het is een duurbare te zien heen-
gaan. Zulk moment is ook een test voor
onze geloofsbeleving : echtgenoot en vader
verliezen en toch blijven geloven dat hij er
nog is, want de dood is enkel een overgang
naar een beter leven.

« Wij danken U, Heer God,

voor deze mens die ons

zo nabij en dierbaar was

als echtgenoot, vader en familielid ».

« Waarlijk, het is met een dankbaar hart
dat wij, vader, aan U terugdenken, als aan
die gemoedelijke man die zo graag in het
midden van de zijnen vertoefde. Uw beeld
zal nog lang tot ons blijven spreken. Meer
dan ooit moeten we nu God danken om het
geschenk van ons vader ».

Beminde echtgenote, lang hebt gij mij ge-
kend met een wankele gezondheid en toch

ben ik vrijwel onverwacht van U weggeno-
men. In onze oude dag hadden wij nog zo-
veel aan elkaar. lk ben U dankbaar om de
zorg die gij voor mij gedragen hebt, om
het leven dat wij samen hebben gedeeld. Met
Kristus hebben wij ons op onze huwelijksdag
verenigd ; ook nu blijft Kristus het bindte-
ken tussen ons : Uw gebed langs hem komt
mij ten goede - met Kristus kunt gij blijven
zorgen voor mij.

Dierbare kinderen, van U allen heb ik ge-
houden. Vervult nu mijn laatste wens en
blijft goed voor moeder. Laat uw kinderen
vaak bidden voor hun grootvader die veel
van hen hield en houdt mijn gedachtenis in
ere bij hen.

Vrienden en buren van de Kardinaalshoek,
wij kenden elkaar toch zo goed. Uit het oog
zal niet uit het hart zijn, dat weet ik zeker.
Denkt eens aan mij tijdens de wekelijkse
eucharistieviering, al was het maar met dit
korte gebed : « Heer, geef Firmin de eeuwi-
ge rust ».

De families DE BRAEKELEER, VAN DER STI-
CHELEN, DE CLERCQ, DE POOTER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




