Zalig de dienaar die de Heer bereid zal vinden,
als Hij hem zal komen rekenschap vragen.

.‘.
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Joseph De Braekeleer

weduwnaar van Mevrouw
MARIA LION,

geboren te St.-Maria-Lierde de 14 december 1873
en godvruchtig overleden te
St.-Maria-Oudenhove de 20 januari 1959,
gesterkt door de H.H. Sakramenten.

In paradisum deducant te Angeli... Zijn schone
ziel wordt door de engelen naar het eeuwige
rijk van de hemelen geleid. Hard en veel heeft
hij hier op aarde gewerkt. Hij mag met de dich-
ter getuigen : «mijn dag is ten einde, ik heb ge-
zaaid en gemaaid en aan 't brood dat ik bereidde
hebben mijn kinderen zich verzadigd... nu is
mijn taak volbracht».

«Wat een zoete vertroosting voor een vader
in het uur van de dood te mogen denken, dat
hij behoorlijk al zijn plichten heeft volbracht en
aldus sterft, bijgestaan door de godsdiensttroost
en omringd van zijn kinderen die hem allen
evenzeer bewenen». (Fénélon)

Het geloof was zijn kracht en tevens zijn trots,
het heeft hem gesterkt in moeilijkheden, strijd
en lijden, en hij had de kordaatheid dat steeds
openlijk en fier te durven belijden. IJdel genot
heeft hij nooit gezocht; hij vond zijn geluk in
vroomheid, plichtsbetrachting en stil familieleven.

Vaartwel, geliefde kinderen en kleinkinderen.
Moge de hemelse Vader u rijkelijk belonen voor
de eerbied en genegenheid die gij hadt voor
mij. Vergeet mijn voorbeeld en lessen niet. Ik
dank u voor uw goede zorgen en uw vurige
gebeden. Blijft mij, uw goede moeder en al onze

overleden familieleden gedenken in uw familie-
gebed en in de H. Mis. God zegene en beware
u allen.

H. Hart van Jezus ontferm U onzer.

De families DE BRAEKELEER en LION,

zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.
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