« Op de Heer stel ik mijn hoop
op Zijn woord vertrouw ik ».

UITNODIGING TOT GEBED
voor de Heer

André, René DE BRAKELEER
. echtgenoot van Mevrouw
YVONNE DE BRACKELEER,

geboren te St.-Maria-Lierde op 29 juli 1913
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel op 1 maart 1976.

Hij ontving de pauselijke zegen en het
sakrament der zieken.

« God, schenk rust aan hem die evenals
Uw Zoon van de mensen werd weggenomen
en laat ons die achterblijven gesterkt wor-
den door de woorden van Uw Zoon » dat
ieder die in Hem gelooft leven zal in eeu-
wigheid.

« Mensen, hun dagen zijn als het gras, zij
bloeien als bloemen in het open veld. Dan
waait de wind en =zij zijn verdwenen ». (Uit
psalm 103). Als een langzaam opkomende
wind is de ziekte bij André beland om hem
tenslotte van deze wereld te doen verdwij-
nen. Maar de gelovige mens wordt niet ont-
redderd door de natuurwet van de dood :
« De Heer is mijn Herder, niets kom ik te-
kort. Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar God mij leidt.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden ». « Ons vaderland
is in de hemel en uit de hemel verwachten
wij de Heer Jezus-Kristus die ons armzalig
lichaam zal herscheppen en het gelijkvormig
maken aan Zijn verheerlijkt lichaam ». Welke

hoop op de toekomst heeft Jezus ons gege-
ven door Zijn belofte van de verrijzenis!

Dierbare familieleden, en gij vooral mijn
geliefde dochter, die zo trouw aan mijn ziek-
bed urenlang hebt vertoefd, bedank ik om de
steun van uw aanwezigheid tijdens die lange
dagen van eenzaamheid en afzondering die
noodzakelijker wijze samengaan met het ver-
blijf in een ziekenhuis. Laat ons allen in ge-
loof en gebed verenigd blijven tot op de dag
dat wij elkaar terug vinden bij de Heer.

« Barmhartige God, wij bidden U voor deze
dierbare overledene : laat hem en ook ons
voor eeuwig thuis komen bij U ».

Yvonne DE BRACKELEER, zijn echtgenote.
Luck en Claudine NAERT-DE BRAKELEER,
zijn kinderen.
De families DE BRAKELEER, DE BRACKELEER,
DE CLERCQ, DUVILLE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




