« Niemand leeft voor zichzelf allcen ».
(Rom. 14.7)
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Een mens gaat zijn weg door het leven en kent
dagen van vreugde en dagen van tranen. Levend
in Gods aanwezigheid bidt hij : « Mijn God, Gij
peilt mijn hart en Gij kent mij. In mij is niets
voor Uw ogen verborgen ».

Gelovend in deze goddelijke nabijheid heeft
deze vrouw haar leven gemaakt tot een ware
steun en toevlucht voor haar echtgenoot die ze
jarenlang vol liefde verzorgd heeft, tot een veilige
en beschermende thuis voor haar kinderen die
ze als beminnende en zorgende moeder voor-
bereid heeft op het leven der volwassenen. Voor
haar kleinkinderen was ze de lieve memé, die
hun wensen wist te vervullen reeds voor ze
uitgesproken waren. Voor haar zusters en familie-

leden was ze de persoon bij wie men gaarne
toefde omwille van haar hartelijke vricndelijk-
heid. Tijdens haar jarenlange ziekte was ze het
mens met een sterke hoop, met een groot ver-
trouwen, een mens vol rust en vrede. Zij heeft
zich werkelijk door God door het leven laten
leiden.

Dierbare kinderen, mijn heengaan treft u voor-
zeker pijnlijk. Leert de droeve dingen in het
leven dragen zoals ik : vertrouwend op troost
en begeleiding van de Heer. Ik dank u om uw
uren van bezorgdheid, van waken bij mij. Ik
blijf rckenen op uw gebed.

Beminde  kleinkinderen, bij mij mocht gij
thuis zijn. Ik ben toch zo gelukkig geweest om
u allen. Een kort gebedje tot Jezus voor mij
krijg ik wel van u?

Lieve zusters en familicleden, hoe moet ik u
danken om uw sterk meevoelen en meeleven
tijdens mijn zickte en vooral tijdens mijn
verblijffperioden in het ziekenhuis. Hoe moet
ik u danken om het huishoudelijke dat gij bij
mij verricht hebt. Draagt ook gij uw verdriet
zoals ik het zou gedaan hebben : stil en ver-
trouwend op Gods troost.

« Heer Jezus, help ons om in dit uur samen
met U te zeggen: Onder Vader... ».
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