« God, Gij zijt mijn Heer, buiten U bestaat
er geen geluk ». (Uit psalm 16)

DANKBAAR AANDENKEN
aan de Heer

Camiel DE BRAKELEER
echtgenoot van Mevrouw
Maria-Zoé DE ROECK,

geboren te Grésy-Suisnes (Fr.) op 4 mei 1900
en godvruchtig overleden te Gent
op 14 juni 1976,
nadat hij de ziekenzalving en de pauselijke
zegen ontvangen had.

« Al gaan wij lichamelijk ten onder, onze
geest blijft leven. De kwelling van dit ogen-
blik weegt niet op tegen de volheid van ge-
luk die ons te wachten staat». 2 Kor. 4-16)
Voor wie kan geloven in dit woord geeft
ziekte en dood toch nog uitzicht op een toe-
komst van vreugde en leven. Vragen we de
gave van dit geloof.

Het heengaan van deze dierbare echtgenoot
en vader zullen vrouw en kinderen aanvoelen
als een groot gemis. De harde arbeid en de
noeste vlijt waarmee hij in de kracht van
zijn jaren instond voor het onderhoud van zijn
gezin bewijzen dat hij niet voor zichzelf ge-
leefd heeft. Zijn zoon en dochters die nu
zelf weten wat de zorg voor een gezin vraagt
aan liefde en zichzelf vergeten, begrijpen
thans dankbaar het leven van deze man en
bidden met betraande ogen : « Heer onze
God, wij danken U om de gave van dit le-
ven, de ogen die Uw mildheid uitstraalden,
de mond waardoor Uw wijsheid sprak, het
hart waarin Uw liefde woonde ». Al deze
hoedanigheden konden ook zijn kleinkinderen

en achterkleinkinderen bewonderen en mee-
leven.

Op dit pijnlijk ogenblik bidt moeder nu sa-
men met haar kinderen : « Heer God, wij
danken U voor vader, die ons zo dierbaar
was ; wij danken U voor wat hij voor ons
gedaan heeft, voor zijn zorgende liefde, voor
zijn onverdroten werkzaamheid. En voor wat
in dit mensenleven gebrekkig was, durven
wij rekenen op uw barmhartigheid, Heer. Nu
hij door pijn en dood de overgang naar « Het
Leven » heeft doorgemaakt, moge hij voor ons
ten beste spreken bij U, o God, tot gans
onze familie opnieuw samen is in de Hser-
lijkheid van Jezus-Kristus, Uw Zoon en onze
Heer.
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