Ot wij leven of sterven, de Heer behoren wij toe.
(Rom. 14-8).
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Wij treuren terecht, maar met christelijke over-
gave, om het al te vroegtijdig afsterven van een
dierbare echtgenoot en vader, van een zoon
waarop wij altijd mochten rekenen bij de groter
wordende onmacht ter oorzake van onze oude
dag, van een vriend die eigen werk liet wachten
om eerst heel belangloos anderen te helpen,
van een medeparochiaan, die in de Zondagmis
de kracht en de genade vond om van ieder
medemens een vriend te maken.

Onbeschrijfelijik moet het harteleed geweest
zijn wanneer hij reeds vanaf de eerste ziekte-
verschijnselen vernam wat de gevolgen gingen
zijn. Hier rijst als vanzelf de vraag : « Frans,
waar ligt het geheim van uw moed om zonder
één klacht de weg van die lange en pijnlijke
ziekte op te gaan. Hebt Gij bij Christus de be-
tekenis gevonden van vrijwillig opgedragen lij-
den, dat de liefde voor de Uwen nog rijker en
dieper werd en dat Gij door medepatienten en
personeel van het A.Z. met eerbied werd be-
wonderd om uw zorg en medelijden met anderen.

Duurbare echtgenote, blijf moedig. Mijn vroeg-
tijdig heengaan is een zware slag voor U. Méér
hebt gij niet kunnen doen. Mocht gij altijd de
passende steun vinden bij onze kinderen en
zorgt samen in de mate van het mogelijke voor
onze ouders, die hier enkel in gebed ook ten
volle hun troost en steun zullen vinden.

Beste kinderen, volgt het voorbeeld van uw
ouders en bidt met moeder om steun. Leert van
jongs af alles ter ere Gods verrichten, dat zal
ook voor U altijd goed van pas komen.

Familieleden en vrienden, ook Gij mocht steeds
op mij rekenen ; mag |k dan ook op Uw gebe-
den rekenen tijdens de Zondagmis ?

Ten paradijze geleiden hem de engelen..,




