"Al gaan wij lichamelijk ten onder onze geest
blijft leven’. (2 Kor.4, 16)
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"'Mijn levensloop is afgebroken, opgerold als
een herderstent. Als een wever heb ik mijn leven
gesponnen’’. (Naar Jes.Z8).

Dit beeld over hel aardse levenseinde gesft
wonderwel de werkelijkheid weer van iemand
die ''zachtjes’’ naar het ander leven overgaat en
als 't ware in een flits zijn levensloop terugziet:
“Als een wever heb ik mijn leven gesponnen’.
Wie "in de Heer ontslaapt’” kan rustig met de
psalmist bidden: "God, Gij aleen laat mij rusten
zonder zorgen’'.

Zijn de laatste levensjaren van deze betreurde
vader vervuld geweest van lichamelijk leed, toch
zullen zijn kinderen en familieleden het beeld in
hun verder leven meedragen van een man, die
moedig zijn pijn gedragen heeft, van een vader
die toch nog steeds meeleefde met de zorgen
en de vreugden van hen, voor wie hij zijn leven
heeft ingezet.

Dierbare vader, steeds hebt gij van ons een
grote eerbied gevraagd voor moeder en voor u.
Om die strenge eis zijn wij u nu dankbaar, want
uw woord heeft ons de juiste weg getoond door-
heen het leven. Erkentelijk om uw begaan-zijn
met ons, bidden wij, uw kinderen, uw Kkleinkin-
deren, uw achterkleinkinderen, nu tot de Heer :
"God, Gij hebt ons voorgehouden onze ouders
te eren. Aanvaard ons gebed, dat wij tot U rich-
ten voor ons vader, voor wie wij U smeken hem
de eeuwige vreugde bij U te laten delen, samen
met moeder. Schenk ons allen de grote gave te
kunnen geloven dat onze ouders bij U, God, nu
voortleven, en dat zij van bij U ons volgen in
onze aardse levensloop. wij vragen U dit alles
door Jezus-Christus, onze Heer".




