"Zalig de doden die in de Heer sterven.

Ja waarlijk, zegt de Geest,

laat hen uitrusten van hun moeiten,

want hun daden vergezellen hen" (Apok., 14,13)
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Vrome nagedachtenis aan de Heer

Roger DE BRUYCKER

Poeldenier
echtgenote van Mevrouw Clara SIONCKE

geboren te Gontrode op 8 september 1929 en
plots overleden te Landskouter op 22 januari
1992, gesterkt door de H. Olie "in extremis".

Clara Sioncke, kinderen en kleinkinderen,

De families De Bruycker, Sioncke, Beyls en Van
Der Sypt,

danken U oprecht
voor de blijken van genegenheid
en uw gebed.

Begr. Fun. Roland De Meyer-Leeman Melle

In de avond van een zware werkdag zijn de
sterke handen van Roger plots stilgevallen.
Zijn groot hart had begeven.

Tallozen in de streek kenden zijn rijzige
gestalte, zijn veerkrachtige stap, zijn warme
stem, zijn meevoelend woord, zijn onkreuk-
bare eerlijkheid, zijn grote dienstvaardig-
heid. Want onvermoeibaar bouwde hij, jaren
lang, het vaderlijk poelier-bedrijf uit tot een
stevige zaak.

Met zulk een inzet beoogde hij alleen het
welzijn van zijn gezin, dat hij in welstand
wilde zien groeien en bloeien naar de
aloude tradities van zijn familie en ons volk:
werkzaam, sober, degelijk, diepgelovig en
kerkelijk trouw.

Zijn eerder onbewogen gelaat verborg een
gevoelig, ja, weemoedig hart. Een hart dat
zich diep geborgen wist in Gods liefdevolle
Voorzienigheid. Met een "als 't God belieft"
doorweerde hij zijn dagen als een gebed.
Nu de tijd van meer rust in het vooruitzicht
lag, waarin hij verder met zijn immer
zorgende, helpende echtgenote in diep
geluk zou leven en verder de grote vreugde
zou kennen van het jonge leven bij kinderen
en kleinkinderen, werd hij opgenomen in de
eeuwige rust, die het volmaakte leven is in
Gods eeuwige liefde.

Diep verbonden in dankbaar gebed, zal zijn
leven en werk in hart en geest van zijn
echtgenote en kinderen geprent blijven.

"Mijn Jezus, barmhartigheid".

Druk Jacobs Melle







