Ik zeg tot Jahwe : Gij zijt mijn Heer,
buiten U, geen geluk. Ps. 16
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Dankbaar gedenken wij

ZUSTER ROSINE
Rachel Debuyck

Zij werd geboren te Gullegem op

10 november 1901

Zij wijdde zich aan de Heer op 24 mei 1924
in_de Kongregatie van de Zusters van de
H. Vincentius a Paulo van Deftinge.

Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede
te Deftinge op 3 juni 1986.

”’ Religieuzen gaan niet op zoek naar een
eenvoudige menselijke volmaaktheid. Door
Kristus te volgen in Zijn zin voor armoede,
zuiverheid en gehoorzaamheid, ontvangen
ze de genade van een hart dat genezen is
van zijn buitenmatigheid, van zijn zonde en
door deze genade brengen zij genezing aan
de hele wereld.” (Paus tot de religieuzen)

Zuster Rosineke, z6 werd ze genoemd in
de gemeenschap en haar naam was een
teken van haar eenvoud, haar gulhartigheid
en haar grote goedheid. Gedurende haar
62 jaar Kkloosterleven ging ze stil en zacht
naar de_mensen, ze was er altijd gaarne

bij. Zo ging ze ook naar de Heer voor de
grote ontmoeting. Wat de Heer haar ge-
schonken had aan talenten en zielegaven,
heeft bij God en bij de mensen honderd-
voudig vrucht gedragen. Met een diepge-
lovig en hoopvol hart bracht ze sterkte en
moed bij de anderen. Zij was tot elk
dienstbetoon bereid en dit met een opge-
ruimd en blij hart, daarom was zij door
iedereen gaarne gezien en gewaardeerd.
Het was een mens om niet rap te vergeten.

De lange kruisweg heeft haar religieuze
geest niet geschaad. Zij is tot het einde toe
gebleven wat ze altijd geweest is: een
mens om van te houden.

Tot weerziens, zuster Rosineke.

Wij danken de Gever van alle goed voor
de schone gave en weldaden van dit lange
kloosterleven. We danken al die met haar
samenleefden en haar de laatste jaren
liefdevol verzorgden ; ook de verpleegsters
van het Wit-gele kruis om hun dagelijkse
toewijding.

Eerw. Heer Marchand, algemeen directeur
De zustergemeenschap van Deftinge

De familie Debuyck en Plets

danken voor uw gebed en uw blijken van
medeleven.
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