Vader, in uw handen beveel ik mijn
geest.

IN DE VREDE VAN KRISTUS
RUSTE DE ZIEL VAN DE HEER

Alfons De Campenaere

echtgenoot van mevrouw
Jeanne Van Damme

geboren te St. Maria-Lierde op 22 mei
1901 en zacht in de Heer ontslapen te
Zottegem op 14 december 1970. Gesterkt
door het sakrament der zieken en voor-
zien van de Pauselijke zegen in het
stervensuur.
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De families DE CAMPENAERE, VAN
DAMME, DE MEZEL en VAN OYCKE

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

In alle eenvoud en stilte werkte en
zorgde hij voor vrouw en Kkinderen, als
gewetensvol en Kkristelijk echtgenoot en
vader. Opvallende dingen deed hij niet,
maar het kleine van elke dag deed hij
goed en daarin was hij groot. Want een-
maal iets groots doen is niet zo moeilijk,
maar dagelijks al dat kleine volbrengen
vergt moed ! Gelovend in zijn eeuwige
eindbestemming is hij door het leven
gegaan, de Heer te gemoet. Rustig en
vredig als iemand die zijn taak heeft
volbracht en zijn loon gaat ontvangen.

Dierbare echtgenote en kinderen, dank
om uw genegenheid en liefde. Ik weet
dat gij treurt om mijn heengaan, maar
weet dat het slechts een tijdelijke schei-
ding is, eenmaal zijn wij opnieuw, en dan
voor altijd, samen bij de Heer.

Familieleden vrienden en geburen, wil
zo goed zijn mij ook te vergezellen met
uw gebed en offer tot voor de Rechter-
stoel van de Allerhoogste, opdat Hij mijn
ziel zou barmhartig zijn en mij laten in-
gaan in zijn eeuwige vreugde.

Heer, geef hem de eeuwige rust
En het eeuwig licht verlichte hem.




