« Reik mij Uw hand, Heer, en spreek Uw reddend
woord ».
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DZ HEER

Omer - Jozef DE CAMPENAERE

weduwnaar van Mevrouw
RACHEL VAN DAMME

geboren te St.-Maria-Lierde, op 18 maart 1836
en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-
kiiniek te Brakel, op 20 januari 1982, nadat hij
de Pauselijke zegen, de Ziekenzalving en de H.
Teerspijze had ontvangen.
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De families DE CAMPENAERE, VAN DAMME,
CARNEWAL en PERSOONS,

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en danken U.
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Het leven is een tocht doorheen de dagen en
dit vergankelijke moet met onvergankelijkheid
worden bekleed, en dit sterfelijke met onsterie-
lijkheid (naar Kor. 15,53).

Zo verloopt voor alle mensen het voorspel op
de grote ontmoeting met de Heer, de inleiding
op het hiernamaalse. Het leven van deze be-
jaarde man en vader heeft het verloop gekend
van een eenvoudig en plichtbewust mensenle-
ven : het wel en wee dragen van een gezin, om
dan, na lange jaren, te sterven als de korrel
van het graan. En toch bevat dit mensenleven
een voorbeeld en een aansporing voor allen die
deze man gekend hebben : zijn geloof dat God
de Meester is van mens en schepping, en dat
naar deze geloofswaardigheid moet geleefd wor-
den. Door en met de eucharistische Christus
bracht hij dan ook elke zondag hulde aan de
Vader. De houding die zijn nog rechte en flinke
gestalte onder de zondagsmis aannam, sprak
duidelijk zijn eerbied uit voor de God met Wiens
geboden hij in zijn leven rekening hield.

Dierbare dochter Godelieve, na moeders dood
zijt gij waarlijk mijn beschermengel geweest.
Dagelijks ging uw zorg uit naar mij. Niets is u
teveel geweest om mij het leven aangenaam te
maken, dikwijls geen aandacht schenkend aan
uzelf. Toen de zeikte mij velde zijt gij praktisch
niet van mijn lijdensbed geweken. Vader dankt
u om de liefdevolle verzorging en de grote zorg
die hij van u kreeg. Uw goedheid die gij mij
bewezen hebt, zal in uw verder leven u een
diepe en innerlijke tevredenheid verschaffen.
Blijft uw ouders gedenken en bid voor hen:
« God onze Heer, Gij houdt van de mensen zoals
een Vader van zijn kinderen. |k vertrouw mijn
dierbare vader toe aan Uw liefde die geen gren-
zen kent. |k ben U dankbaar voor al het goede
dat Gij mij door mijn vader en mijn moeder ge-
geven hebt, waardoor ze een blijvend teken zijn
geworden van Uw liefde. Breng hen nu thuis in
de vreugde waaraan geen einde komt. Door
Christus onze Heer.




