Dankbaar voor wat hij voor ons was,
blijft hij voor altijd aanwezig in ons hart.

T

AANDENKEN AAN
DE HEER

REMI JOSEPH
DE CEULENEER

weduwnaar van JULIA ROSALIE MEYUS

geboren te Appelterre-Eichem op 14 augustus
1900 en godvruchtig overleden te Voorde op 22
mei 1988, gesterkt door de H. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Oudstrijders.

Laten we de Heer danken omdat we vader zo
lang bij ons mochten houden.

leder mensenleven is vergankelijk en ieder
mens moet eens het grootste offer brengen aan
zijn Schepper... namelijk zijn leven en « zich-
zelf ». Met gelatenheid en gerust gemoed is
hij in zijn vertrouwde omgeving, die hem zo
dierbaar was, naar de Heer teruggekeerd. Zoals
hij heeft geleefd, zo is hij ook gegaan, zonder
klagen, tevreden vertrouwend op de wil van de
Heer.

Dierbare dochter, dank om de goede zorgen

waarop moeder gedurende haar jarenlange ziek-
te steeds kon rekenen, met dezelfde hulpzaam-
heid en vriendschap hebt u ook mij steeds ge-
holpen. Dank zij u hebben wij onze «oude dag»
thuis kunnen doorbrengen.

Gij allen die me dierbaar waart: kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkinderen, familie, ken-
nissen en buren, dank voor de genegenheid.

Laat Heer, onze vader voor altijd in vrede zijn.
O.-L.-Vrouw ten Beukenboom, spreek voor hem
ten beste.

De namis wordt opgedragen in de Kapel van
O.-L.-Vrouw ten Beukenboom te Voorde, op za-
terdag 6 augustus 1988, te 17 u. 30.

De families DE CEULENEER, MEYUS,

VAN DER SCHUEREN en VAN DER MEULEN,

danken om uw gebeden en blijken van
medeleven.
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