+ VROOMVOL AANDENKEN

aan Mevrouw

Elfrida DECEUNINCK
Echtgenote van de Heer Emiel DEMETS

geboren te Kortrijk, de 21 februari 1907 en er
godvruchtig overleden de 28 juni 1985,
voorzien van het Sakrament van de Zieken.

Heer God en Vader,

Gij hebt Uw Zoon Jezus Christus

tot ons gestuurd in deze wereld,

om door lijden en dood heen,

voor ons allen het eeuwig leven te verwerven.
Hij bracht ons de blijde boodschap

dat Gij voor ons een Vader zijt,

en ook dit bemoedigend woord :

« Wie in Mij gelooft zal leven

ook al is hij gestorven. »

Wij danken U, Heer God,

dat wij moeder mochten kennen en beminnen.
en zolang bij ons bewaren,

om alle vreugde die zij bracht,

om haar eenvoudige onbeperkte liefde

als echtgenote en moeder en grootmoeder,
om haar eenvoudig geloof, haar vertrouwen in
Maria,

haar mildheid in haar omgang

en oordeel over haar medemensen.

Wij danken U vooral om de genegenheid en de
vele attenties die wij haar tijdens de laatste
levensmaanden mochten bewijzen.

Wij bidden U, Heer,

geef haar, die met zoveel vertrouwen in U
leefde,

eeuwige rust, vrede en vreugde,

door onze Heer Jezus Christus,

die ons allen samenbrengt

tot in eeuwighed.

De Heer Emiel DEMETS ;

De Heer en Mevrouw Jacques DEMETS-
DECOCK, kinderen en kleinkinderen ;

De Heer en Mevrouw Désiré DESSERS-
DEMETS en kinderen ;

De Heer en Mevrouw Daniel SURDIACOURT-
DEMETS en kinderen ;

De families DECEUNINCK, DEMETS,
BUCHOLTZ en NAERT

danken U om uw gebeden
en blijken van deelneming.
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