Vreedzaam en eenvoudig leven,
iedereen het zijne geven,

God vooral, tot tenden toe,

dat en werd zij nimmer moe.
Rust en vrede vroeg zij, vragend,
maar het uitstel niet beklagend,
ja, met liefde leed zij hier,

een langdurig vagevier !

.I.

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

AGNES DE CLERCQ

echtgenote van
REMI DE TEMMERMAN

geboren te Michelbeke op 7 november 1916 en

overleden in de kliniek Zusters van Barmhartig-

heid te Ronse op 11 augustus 1991, gesterkt door
het sakrament van de zieken.

De families DE CLERCQ, DE TEMMERMAN,
REGAERT en VAN DE VELDE,

danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Een leven lang van noeste arbeid aan de zijde
van vader, in vreugde en verdriet. Vreugde om
het rijpend koren en de rijke oogst, vreugde om
het dartele kalf in de weide.

Een leven lang bezorgde toewijding voor het
gezin. Intens geluk bij de talrijke mooie mo-
menten in het familieleven.

Met een bewonderenswaardige moed droeg jij
ook jouw kruis, vooral toen langzaam en onom-
keerbaar je gezondheid werd aangetast en je de
machteloosheid in onze ogen zag.

Zoals in de natuur de cirkels zich sluiten sluit
ook de cirkel van jouw leven zich. Het koren
is goudgeel gerijpt maar nog niet alle vruchten
zijn geoogst en toch oordeelde Hij dat uw taak
nu reeds volbracht was.

Niet alleen bij Hem maar ook bij ons zal je
verder leven als een ingoede vrouw, moeder en
grootmoeder die ons leerde wat eenvoud en
dienstbaarheid werkelijk was. Je was groot in de
kleine dingen van het leven en al komt je naam
niet in geschiedenisboeken, hij blijft met gouden
letters in ons hart gegrift.

Namis : dinsdag 3 september om 19.30 uur.
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