Hij heeft met God gewerkt ! (I Koningen)

T

IN EEN VROOM GEBED GEDENKEN WIJ
DE HEER

Albert, Hektor DE CLERCQ

zoon van wijlen )
Prosper en Octavie DE CLERCQ-JURE

geboren te Nederename op 12 mei 1923 en godvruchtig
ontslapen in de Heer te Oudenaarde op 31 december
1992, gesterkt door de Sakramenten der Zieken en de
Pauselijke Zegen. '

Lid van de K.B.G. Nederename en van de Pelikanen van
Vroeger.

Opgegroeid met één zuster en drie broeders, in de
moeilijke tijd, juist voor de 2e Wereldoorlog, wilde Albert
al spoedig meewerken om zijn deeltje bij te brengen in de
huishoudelijke zorgen. Na de oorlog trok hij naar Brussel
om in het bouwbedrijf een goede verdienste te verwer-
ven. Het was lastig en zwaar werk, maar hij deed het
graag. In open lucht samen met soms wat ruwe, doch
hartelijke werkmakkers, die mekaar hielpen, bekeek hij
het leven aan de zonnekant.

Thuis was hij het mannetje-van-alles : keuken, onder-
houd, lochting, duiven en huisdieren, overal wist hij raad
mee. Zat hij soms met huishoudelijke problemen, hij
moest slechts de straat over bij zijn zuster, die steeds
bereid was met raad en daad.

Zijn enige buitenhuise hobby was kaarten. Dan vergat hij
uur en tijd. De veertiendaagse kaartingen van de K.B.G.
envan de Pelikanen van Vroeger liet hij nooit voorbijgaan.
Door zijn joviale omgang had hij veel vrienden.

Een paar jaar geleden, na een heelkundige ingreep, werd
hij de oude niet meer, hij kwam in het sukkelstraatje en
was meer in het hospitaal dan thuis. Toch verloor hij zijn
blijmoedigheid niet ; voor zijn medezieken had hij steeds
een opwekkend woord en was voor dokters en verple-
gend personeel een altijd dankbare patiént. Doch moed
en goede zorgen mochten niet meer baten. Op Kerstdag
berecht, haalde hij het jaareinde niet meer.

Dierbare zuster en broeders : weer slaat mijn heengaan
een zware bres in ons gelukkig samenzijn. We waren
vreugdevol, dankbaar om de kleine genoegens van het
leven en samenwerking voor onze thuis. Wij blijven
samen in uw gebeden voor mijn zielerust. Familieleden,
buren, vrienden van K.B.G. en Pelikanen van Vroeger :
zovele deugddoende uren mocht ik met en door U
beleven. Bidt nu voor mijn zielerust. Dokters en verple-
gend personeel, zowel thuis als in ‘t hospitaal : mijn
oprechte dank voor de goede zorgen en opbeuring.
Hemelse Vader, in mijn eenvoud heb ik als trouw gelovige
getracht mijn taak tot een goed einde te brengen. Laat
mij nu eeuwig rusten bij U !

De families DE CLERCQ en JURE

danken voor uw kristelijke deelneming.

De namis wordt opgedragen op woensdag 13 januari
1993 om 19 uur.
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