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BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER
Amedé DE CLERCQ

weduwnaar van mevrouw
Maria Iréna LIMPENS
geboren te St Maria-Lierde op 14 november 1907
en godvruchtig overleden te Zottegem (kliniek
Dr Goffaerts) op 26 oktober 1976. Gesterkt door
de heilige sakramenten der zicken.

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze
tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan
ons de openbaring te wachten staat.

(Heilige Paulus, brief aan de Romeinen).

Zalig de doden die in de Heer sterven; van nu
af aan mogen zij rusten van hun moeiten, van
hun arbeid, want hun werken vergezellen hen.

(Heilige Johannes)

De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods
hand, geen kwelling zal hen raken .Zij zijn in
vrede, want God heeft hen beproefd en hen
waardig bevonden, (Boek der Wijsheid)

Ten paradijze geleiden u de engelen, dat bij

uw aankomst u begroeten mogen de martelaren,
Liturgie der overledenen).

Beminde kinderen en kleinkinderen hebt dank
voor uw genegenheid en tedere zorgen. In de
hemel zal ik met moeder voor u Lidden. Ver-
geet ook ons niet in uw gebeden.

De families : DE CLERCQ, LIMPENS, OTTE en
VAN RUYSKENSVELDE

danken u voor uw blijken van
kristelijk medeleven.
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