Zalig die in de Heer sterven

1.

VROOM AANDENKEN AAN DE HEER
CAMILLE - EMILE DE CLERCQ

echtgenoot van Mevrouw
ELODIE DE BRAKELEER

geboren te Nederbrakel, op 8 oktober 1894,
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te (Op)Brakel, op 7 juli 1972,
voorzien van de sacramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

Qorlogsvrijwilliger Invalied 1914-1918
Drager van het Kruis van Ridder
in de Leopoldsorde met Zwaarden
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden
Ridder in de Orde van Leopold Il
met Zwaarden

In berusting en vrede besloot onze geliefde
vader zijn aardse leven. Zoals hij gans zijn
leven een vaste wil had, zo stond hij bewust
en vastberaden voor de dood ; hij was gereed
het eeuwig leven in te gaan.

Hij heeft een harde levensweg gehad, vol
oorlogen, ziekten, arbeidslast. Met een vaste
hand en een goed hart, heeft hij als een pa-
triarch zijn gezin omhoog geholpen en heeft
hij het voorbeeld gegeven van een diep geloof
en een kristelijke levenswandel. In alle om-
standigheden bleef hij trouw aan zijn kriste-
lijke overtuiging.

Nu moge hij het loon ontvangen voor zijn
trouw en zijn gerechtigheid, voor zijn dienst-
vaardigheid en bezorgdheid.

Hij moge nu bij de hemelse Vader de rust
en de vrede ondervinden, die alleen bij God
te vinden is.

. Wij treuren om zijn heengaan maar geloven
in zijn geluk en in die troost willen wij zijn
aandenken in ere houden.

De families DE CLERCQ, DE BRAKELEER,
ASSEZ en LION,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.




