van gouden moederlijk geduld,

dat zonder voor zichzelf te vragen
gestaag de vele, vele dagen
geluidloos zorgend heeft gevuld.

_I_ Haar leven heeft een kroon gedragen

Gij die haar gekend en bemind hebt
gedenk

MEVROUW
Celina DE CLERCQ

echtgenote van de Heer
Jules SUNNAERT

Geboren te St.-Lievens-Esse op
7 september 1919 en overledenin
het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op
9 maart 1996, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

De families :
DECLERCQ, SUNNAERT,
HAELTERMAN en BEKE
danken u voor de blijken van
medeleven in hun rouw.
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Een moeder van een groot en schoon gezin is
rustig en omringd door man en kinderen van ons
heengegaan.

De laatste jaren was het stil in haar leven, heel stil.
Haar geest was langzaam weggevloeid en ze kon
niemand meer herkennen.

Zo was zij - die vroeger zelf zoveel voor haar gezin
betekende - aan de zorgen van haar man en
kinderen toevertrouwd. Al die jaren heeft ze thuis
mogen doorbrengen in de kring van haar vertrouwd
milieu.

Moeder is steeds een hartelijke, toegewijde en
hardwerkende vrouw geweest, die hielp waar ze
kon. Haar huis was steeds een open deur waar
iedereen welkom was en geholpen werd. Haar
kinderen heeft ze een strenge, maar degelijke
opvoeding gegeven. Samen methaarmanis ze 49
jaar in schone trouw door het leven gegaan.
Pas de laatste vier weken, toen het echt anders
niet meer kon, is Celina naar het ziekenhuis
gegaan waar ze rustig en vol overgave haar leven
uit handen heeft gegeven.

Heer onze God, in dankbaarheid om alles wat ze
voor ons betekenen mocht, bidden we U voor
moeder. Laat haar schone voltooide leven nu
bekroond worden met uw heerlijkheid en laat ons
ervaren dat ze ook nu nog innig met ons allen
verbonden blijft.
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