« EEUWIG, ONVERSLENSBAAR €€n,
al Bezielend, il Belevenod,
hulp I nood, en BISTand GEVEND,
u BELROUW 1K, aNOERS GEEN ».
(G. Gezelle).
.i.

Op de eeuwige Verrijzenis
wacht de ziel van Mevrouw

Clemence De Clercq

weduwe van de Heer
Cyriel De Ville
geboren te Deftinge op 2 oktober 1883 en naar het Va-
derhuis teruggeroepen op 12 september 1965, gesterkt
doorde HH. Sacramenten der zieken en de Pauselijke
zegen «in articulo mortis». — Zij was lid van de Bond van
het H. Hart en van de Confrerie der Gelovige Zielen ;
medestichteres van de Bond van de H. Barbara.

«Hethele leven bestaat uit louter gelegenheden om
Christus te ontmoeten=s. (Guardini).

Wat is het goed, kalm en gelaten naar het Vaderhuis
te mogen wederkeren, na afgedane taak.

Het geluk een goede moeder te hebben gehad is de
grootste weldaad die we van Gods liefde konden ont-
vangen.

De goede vrouw en moeder, die de Heervan deze
aarde tot zich heeft geroepen, zal in eeuwigheid verheer-
lijkt en beloond worden om haar grenzeloze toewijding.
Haar eerlifk en trouw christelijk leven, haar hartelijke
vriendschap en hulpvaardigheid voor haar medemensen,
zijn haar verdediging bij de Heer en de zekerheid van
de goddelijke ontferming bij zwakheden.

In de beproeving en het maandenlange lijden was ze
vol betrouwen en geduldig onderworpen aan Gods be-
schikkingen. Haar ziel was gelouterd door het lijden en
waardig voorbereid om zonder schroom te verschijnen
voor de goddelijke Rechter.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren, ik ben zeer gelukkig geweest in uw midden en steeds
hebt ge liefde met liefde beantwoord. We zullen niet op-
houden voor elkander te bidden. Bij de Heer zullen we
uw genegenheid blijven gedenken. U vooral, Marcella,
danken we voor die onophoudende en hartelijke toewij-
ding. — In uw leven en bidden zult ge het voorbeeld van
uw ouders blijven eren.

Beminde broer, zusters en familieleden, geburen en
goeie vrienden, laten we in de gedachtenis van de harte-
liike genegenheid die ons immer verbond, trouw en
liefdevol voor elkander bidden.

Blijf nu tot het einde van deze begrafenismis: de
schoonste genegenheid en enige kracht voor uw over-
ledene.

"De /nmi/ies (De q)il/e, (De e/ercq,

g(erregocls en ‘.7)remereur,

danken Q[ Anrte[ijé voor ge&ec{en

en a/eelneming in rouur.
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