Ik heb lang en gelukkig geleefd,
mij met weinig tevreden gesteld,
niets gevraagd en veel gekregen,
en ik ben van alle goede dingen voldaan,
zachtjes ter Gode gegaan.
(Stijn Streuvels).

Dankbaar aandenken aan
MEVROUW
Denise DE CLERCQ
echtgenote van de Heer
Raymond DUBUCQ
geboren te Deftinge op 27 april 1927
en aldaar godvruchtig overleden
op 9 maart 1991,
gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden,
van de K.V.L.V. en Zickenzorg.

De families DE CLERCQ, DUBUCQ,
DE ROECK en COSSYNS,
zijn zeer erkentelijk om uw blijken
van kristelijke deelneming
en danken U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding bvba Raoul - (055) 42 24 49

Dit bidprentje wil pogen 'n kleine be-
schouwing en herinnering te zijn van
ons moeder Denise.

Heel stil en bescheiden in haar op-
treden.

Aandachtig voor haar gezin en ge-
duldig in haar aanvaarding.

Eerder schuchter ten overstaan van
haar medemensen, die ze eerbiedig be-
naderde. Vooral geduldig in de vele
jaren die voor haar, omwille van haar
zwakke gezondheid, met de dag zwaar-
der werden.

Gelukkig om Patrick, haar enige zoon,
en haar zus, zo dienstbaar.

Moeder, wij zijn U indachtig, omdat
U voor ons tot het laatste ogenblik zorg
gedragen hebt.

Wij zullen nog dikwijls aan U denken
en dan nog dieper weten wat gij voor ons
geweest zijt en blijft : « Onze dierbare,
zorgzame, zachte moeder. Ook nu gij
niet meer bij ons zijt ».




