.I.

LIEFDEVOL AANDENKEN AAN

MEVROUW

EMMA DE CLERCQ
weduwe van De Heer Petrus ROMAN

geboren te Nederbrakel op 25 september 1200
en godvruchtig overleden
in het Rustoord "Najaarszon" te Brakel
op 23 november 1995,
gesterkt door het sakrament van de
ziekenzalving.

De families:
DE CLERCQ - ROMAN -
ASSEZ - DE VLEESCHAUWER,
danken U voor uw medeleven.

Namis in het Rustoord "Najaarszon"
op zaterdag 23 december 1995 om 17 uur.

Wij danken U, Heer,

door ons verdriet heen,

in dit uur,

voor alle goeds, voor alle liefde,
die er geweest zijn in ons leven
en in het leven van anderen
door Emma.

Wij danken U voor het werk

dat door haar handen is gegaan,

en voor haar zorg die liefde en geluk heeft
gebracht.

Wij bidden U,

dat wij haar zo levend

mogen blijven herinneren

en dat wijzelf kracht mogen vinden

om verder te leven in dienstbaarheid voor
elkaar.

Heer Onze God,

omwille van de hoop die door Jezus, Uw Zoon,
in ons hart werd opgewekt durven wij vragen :
geef Emma voor eeuwig de duurzame vrede
en vreugde van het eeuwig leven.

Zij ruste in de liefde en de vrede van de
verrezen Heer.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel




