Ik sterf niet, ik treed het leven binnen.
Ther. V.L.)

Tot de heerlijkheid van het Vaderhuis werd
opgeroepen de 26e november 1969
DE HEER

Felicien DE CLERCQ

Hij is geboren te Zingem, op 22 juni 1889.

Hij begon het nieuwe en definitieve leven in

de verrezen Heer, op 26 november 1969 te

Oudenaarde. Voor zijn heengaan van deze

wereld ontving hij de Heilige Sakramenten
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder van de oorlog 1914-1918.
Vuurkruiser, drager van VIII Frontstrepen,
vereerd met Militair Ereteken 2e Klas,

Zegemedaille, Herinneringsmedaille en

Oorlogskruis met Palm.

Goed-doende ging hij zijn weg door het
leven. Al de vele jaren die hij in Zingem
doorbracht was het zijn grootste genoegen
zijn medemensen ten dienste te zijn en hen
te helpen.

Hij hield van de mensen en van Gods
schone natuur, vooral van de duiven. Zo was
hij bij de mensen gekend en zo zal zijn ge-
dienstig, vriendelijk en joviaal voorkomen in
hun herinnering bewaard blijven.

Hij was een gelovig en godsdienstig man.
De Heer beloonde hem met een schone oude
dag maar veel schoner nog zal de beloning
zijn in Gods vaderhuis.

Dierbare broeder, zuster en familieleden
allemaal en Irma vooral hebt dank voor uw
tedere genegenheid gedurende zovele jaren.
Uw medevoelen, uw liefde en uw zorgen wa-
ren voor mij een zalvende troost.

Ook gij, mijn vele en trouwe vrienden, ver-
geet mij niet in uw vroom gebed.

Miin Jezus, barmhartigheid.

De kinderen van wijlen de Heer en Mevrouw
Valére NOTTE-DE CLERCQ,

De kinderen van wijlen de Heer en Mevrouw
Florent VERGUCHT-DE CLERCQ,

De Heer en Mevrouw
Jules VERGUCHT-DE CLERCQ en kinderen,

De Heer en Mevrouw
Alois DE CLERCQ-WILLEMANS en kinde-
ren ;

De families DE CLERCQ en DERWEDUWEN.

danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.

Hollaert




