Hoe mooier en rijker de herinnering
des te moeilijker de scheiding,

maar dankbaarheid verandert

de pijn der herinnering in stille vreugde.

D. Bonhoeffer

TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Fernand DE CLERCQ

ECHTGENOOT VAN MEVROUW
Suzanne VAN DEN BERGHE

geboren te Geraardsbergen
op 18 september 1921 en plotseling over-
leden te Goeferdinge op 13 november 1986

Een brave man was hij,
oprecht en in geen doeken
en lag zijn hert,
maar op zijn blote hand te zoeken,
en op zijn tonge,
die de rechte waarheid sprak,
't zij wie zijn ruwe deugd
ooit mee- of tegenstak.
Guido Gezelle

De families :

DE CLERCQ, VAN DEN BERGHE,
VAN DER BEKEN, STUYK,

DANKEN U

voor de blijken van medevoelen in
het pijnlijk verlies dat hun komt te
treffen.
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