Hij was ons duurbaar in zijn leven, ver-
geten wij hem niet na zijndood. H. Chys.
1-
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

FRANCOIS DE CLERCQ

Weduwnaar van Mevrouw
Elodie Watthé
Geboren te Nederbrakel de 7 Oogst 1879,

en godvruchtig overleden te St. Martens-Lierde,
de 20 Maart 1953.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Van zijn kindsheid af in de vrees des
Heren opgevoed heeft hij al de dagen van
zijn leven de weg der gerechtigheid bewan-
deld. Godsdienstig, vreedzaam, nederig en
rechtvaardig. heeft hij een eenvoudig leven
geleid. Vol van geloof, beminde hij God en
zijn Kerk. Tot het einde van zijn leven was
hij onwankelbaar in zijn godsdienstige ge-
voelens en hij stierf gerust en gelaten, als
een ware christen.

Hij was een getrouwe echtgenoot, een
voorbeeldige en goede vader : hij beeft zijn
brood niet in ledigheid geéten

Lieve kinderen en kleinkinderen, ik moet
U verlaten, doch daarom verlaat mijn lief-
de U niet. Oefent hetgene gij van mij.ge-
leerd hebt, blijft godvruchtig, deugdzaam

en weest mij dagelijks indachtig in Uw ge-
beden. lk ook zal U niet vergeten in de
Hemel.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300d. afl.)
H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid | (300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw blijken van
diep christeliik medevoelen, bieden U
hiervoor hun welgemeenden dank :

De familien DE CLERCQ en WATTHE.

Drukk. Jos. De Ruyver, Neerstr. 16, Nederbrakel.




