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Wij danken de Heer voor het leven van
MEVROUW

Germaine De Clercq

weduwe in 1e huwelijk van REMI MENSCHAERT
en in 2e huwelijk van ALBERT MENSCHAERT

Geboren te Nederbrakel, op 24 augustus 1904 en
overleden in de kliniek te Wetteren, op
27 augustus 1987, voorzien van het H. Zieken-
sakrament en begenadigd door de Pauselijke
Zegen.

Het leven, de liefde, wat wijn en brood
en duizenden kleine dingen,

zij worden begraven in onze dood,
geborgen als in een schoot.

Ach, diep is de nacht en de dood is groot.
Het leven trekt smalle kringen,

die deinen van morgen tot avondrood.
Maar wijder, veel wijder deint onze dood
met duizend herinneringen.

In de steen

schrijven wij de namen,

herinnering

gevangen in koude, zwijgende steen.
Mijn naam niet in de steen,

mijn naam in oren en mond
van levenden,

mijn naam, altijd dezelfde
altijd nieuw

gisteren

vandaag

morgen.

Mijn naam op uw voorhoofd
in uw handpalm

in uw mond

voor altijd.

Haar kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen,

De families De Clercq, Menschaert, Viville en
Vander Donckt,

danken U om de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Begr. Cl. Van Bever, 692008 - Druk Verbaere




