Gelovig sterven

is op het woord van Jezus

de hoop verwisselen voor de zekerheid
dat God Lietde is.

.I.

Gedenk in een vroom gebed
DE HEER
GERARD DECLERCQ

zoon van wijlen de Heer en Mevrouw
Arthur DECLERCQ-MAHIEU

geboren te Oudenaarde op 6 mei 1928

en er na een pijnlijke ziekte

godvruchtig overleden op 12 maart 1978,

gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken.

Dit al te vroege uur van afscheid - hoe onafwenbaar
ook - bezwaart ons hart en doet ons pijn.

En toch beseffen en geloven wij dat deze goede
mens - zoals gestorven graan dat brood mag worden -
doorheen de duistere weg van Golgotha ontwaken
mag in het verkwikkend licht van de Verrezen Heer.

Rouw, kommer, pijn: de dingen van voorheen, zijn
dan voorgoed voorbij, waar alles nieuw zal zijn.

Ons blijft de schone herinnering aan vele goede
gaven die hem sierden: zijn eenvoud en recht-
schapenheid, zijn gulle dienstbaarheid en trouwe
vriendschap, zijn plichtsbesef en taaie werklust.

Heer, wij danken om dit schoon bestaan,

dat in bewust geloof gedragen en gevoed werd.
Reik hem Uw hand aan de overzijde aan.

Wees sterkte en troost voor allen die hem dierbaar
waren en niet het minst voor hen, die hem in deze
laatste tijd van ziekte, in zorgende genegenheid het
meest nabij waren.

De Heer en Mevrouw
Urbain PIRRON (tS. VAN DER BAUWHEDE)-
DECLERCQ en kinderen.

De Heer en Mevrouw
Norbert DECLERCQ-DELMOTE en kinderen,

Ingenieur en Mevrouw
Marcel DECLERCQ-VAN BELLE en kind,

Doctor Juris en Mevrouw
Leon STOCKMAN -DECLERCAQ,

Ingenieur en Mevrouw
Roger DECLERCQ-VAN BELLE en kinderen,

Mevrouw
Yolande DECLERCQ en kind,

Mevrouw
Rafaél DECLERCQ-VANDERHELSTRAETEN,

De families DECLERCQ en MAHIEU,

danken U om uw blijken van deelneming
en uw troostend gebed.

DRUKK DE MEESTER-OUDENAARDE




