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Het kan niet...

Het mocht niet...
We hadden je toch
nog zolang nodig.

Mevrouw

Godelieve DE CLERCQ
Echtgenote van de heer Gilbert SOULLIAERT

geboren te Astene op 3 januari 1932
en overleden te Gent op 4 juni 1995,

Gilbert SOULLIAERT, haar echtgenoot;
(T Gustaaf SOULLIAERT)-Clara CLAUWAERT,

haar schoonmoeder;
Lucien en Godelieve DE CLERCQ-DE GROOTE,
Etienne en Maria DE CLERCQ-TEIRLINCK,
Gerrit en Odette COOLS-DE CLERCQ,
Jozef en Lydia DE SMUL-DE CLERCQ,
haar broers, zusters, schoonbroers en schoonzusters
evenals haar neven, nichten en de families

DE CLERCQ-SOULLIAERT-VERTRIEST-CLAUWAERT

danken U van harte voor uw blijken van christelijke
deelneming.

Namis: vrijdag 23 juni 1995 om 19 uur.

Helaas, die zondagavond te vroeg, met een gebroken
hart nemen wij afscheid van deze ingoede vrouw. Haar
leven was in alle eenvoud en dienstbetoon groot en
schoon bestraald door haar glimlach en gedegen door
haar werklust.

Van goeden huize opgevoed zette ze zich edelmoedig in
met al haar gaven en krachten voor het welzijn van haar
gezin en bedrijf.

Haar man en haar familie kunnen met dankbaarheid te-
rugblikken op een leven vol goedheid, toewijding, liefde
en trouw.

Al de jaren die God haar schonk, heeft ze zich moedig en
bewonderenswaardig ingezet: fijngevoelig en liefdevol
in haar aandacht voor anderen.

Laten we de hemel danken voor een lieve echtgenote en
een vertrouwvol graaggezien medemens.

Tante Liemeke gaat van ons heen, maar haar liefde blijft;
haar mond zwijgt, haar glimlach en haar leven blijven
spreken tot haar geliefden als een voorbeeld van werk-
lust en onuitputtelijke kracht.

Inhaar afscheidsgroet zijn wij getuige geweest van over-
gave en dankbaarheid tegenover elkeen met wie ze in
liefde en familiegeest heeft mogen samenleven in gene-
genheid en dienstbetoon.

Vergetenwehaarnietin vroomgebed. Zijrusttenuinvre-
de tot een blijwederzien ons mag verheugen.
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