De zielen van de rechtvaardigen zijn
in Gods hand.

.I.

Dit weze een vroom en dankbaar
aandenken aan de Heer

Henri DE CLERCQ

echtgenoot van
Mevrouw Eulalie D'HAESE,

geboren te Zegelsem op 9 mei 1900
en godvruchtig overleden in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 20 januari 1981,

gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Mannenbond « Kerk en
Wereld » en van de Bond van de
Gepensioneerden.

Vrij plots en onverwachts is deze
goede echtgenoot en vader van ons
heengegaan, terug naar God, zijn
Schepper en Vader. Niemand had kun-
nen vermoeden dat het einde zo nabij
was. Daarom ook komt dit scheiden
hard en pijnlijk aan bij zijn dierbaren.

Henri heeft vele jaren hard en lang
gewerkt voor zijn vrouw en gezin.
Niets was hem te veel als hij hen
maar kon gelukkig maken.

Hij was een eenvoudig en goed
man, een goede gebuur, door en door
christelijk. Eenmaal op pensioen was
zijn grote hobby zijn hof en tuin ver-
zorgen.

Zijn laatste levensjaren waren ook
getekend door de lasten en plagen
van de oude dag. Gelukkig kon hij
al die jaren rekenen op de toegewijde
zorgen en liefde van vrouw en kinde-
ren. Wij zijn blij dat we vader zo
hebben kunnen tonen hoe graag we
hem zagen.

Wij geloven nu dat God hem zal
belonen voor zijn schoon en toege-
wijd leven.

Hij ruste in Gods vrede en vreugde.

De families DE CLERCQ, D'HAESE,
VOLKAERT, HENDRICKX,

danken U voor de blijken van kriste-
lijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel




