Heer. Uw H. Wil geschiede
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VROOM AANDENKEN
AAN MIJNHEER

Honoré DE CLERCQ

geboren te St-Lievens-Esse, de 25 oktober 1876 en er god-
viuchtig overleden, na gesterkt te zijn met de genademidde-

len van Onze Moeder de H. Kerk, de 20 jauuari 1961.

Hoge jaren maken mild en lankmoedig: in de schaduw van
een ouden eik is het aangenaam te rusten.

Zijn eerlijke en blijmoedige aard, de hartelijkheid en zorg-
zaamheid, zijn gedienstigheid en edelmoedigheid maakten hem
bemind en geerd bij al zijn medemensen

Overtuigd kristen leefde hij van zijn geloof en droeg hij kerk
en priester een hoge eerbied.

Zo is Honoré heengegaan, wiens herinnering bij velen nog
lang zal voortleven, zowel om zijn karaktercigenschappen
als om zijn rijk geloofsleven.

Geliefde familieleden heb dank voor uwe edelmoedige toe-
wijding en onverpoosde zorgen. Vrienden en kennissen ge-
denk ook gij mij in uwe godvruchtige gebeden.

H. Hart van Jezus ons toekome Uw rijk, 300 d. afl

ERE -DE CLERCQ en

Mijnheer en Mevrouw Georges VAN DOORSELA

Mejuffer Alice DE CLERCQ,

kinderen,
De familien DE CLERCQ en VERSTRAETEN

Uw gebed was een zoete lafenis voor onze duurbare overlede::

uw deelneming een ware troost voor de familie.

ONZE BESTE DANX




