Mijn taak is af : mijn werk volbracht.
Ik zal met groot verlangen
mijn loon uit s Heren hand ontvangen.

t
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Irma DE CLERCQ

weduwe van de Heer
Albert DE METS

geboren te Nederbrakel de 10 januari 1896 en god-

vruchtig overleden te Oudenaarde de 12 februari 1975,

voorzien van al de Troostmiddelen van onze moeder
de H. Kerk.

De dierbare overledene was een van die door-brave,
in-goede vrouwen die het geheim van gods goedheid
weerkaatsten.

Na een leven dat in vele opzichten door eenvoudig
maar innig-schoon was en verdienstelijk, is onze dier-
bare moeder zachtjes in de Heer ontslapen, om de
beloning te ontvangen van een gans leven van trouwe
dienst en onberekende overgave.

Haar heengaan is voor ons allen een schrijnend verlies,
want nu pas zullen wij begrijpen en gevoelen welk een
groot hart in ons midden leefde en werkte. Zoveel heeft
zij gegeven en geofferd voor al haar geliefden dat wij
haar nooit meer zullen kunnen vergeten.

Dierbare Kinderen, samen hebben wij geleefd en
gewerkt in dienst van God onze Heer. Blijft de Heer
steeds dankbaar voor zo’n moeder. Laat uw verdriet
getemperd worden door die dankbaarheid en door de
zekerheid dat ik nu voor eeuwig vader zaliger vervoeg
in de hemel, waar wij beiden u allen opwachten.
Gedenkt mij in uw gebeden en H. Mis. Vaart allen wel
en tot weerziens bij O.L. Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Heer en Mevrouw
André DIERICKX-DE METS Georgette

en kinderen,

De Heer en Mevrouw
Théophiel VAN DER HAEGHEN-DE METS

Simonne en kinderen,

Mevrouw Georges DE PREZ-DE METS Denise

en kinderen,
De Heer en Mevrouw

Roger DE METS-DELVOY Angéle,

De Heer en Mevrouw

Robert DE METS-COUSSERIER Lutgarde,

De Heer en Mevrouw
Jules DE METS-PIENS Julia

en kinderen, haar kinderen en kleinkinderen ;

De families DE METS, DE CLERCQ, COPPENS,
VAN CEUNENBROECK:

DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING IN ROUW EN GEBEDEN.

de bleeckere - wiinendale 16 oudenaarde




