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Gedenk In uw gebed de ziel van
de heer

Jozef Hendrik De Clercq

echtgenoot van mevrouw
Leona Van Caenegem

Hij werd geboren te Ophasselt op 28 februari 1918
en ging zacht naar de Heer terug te Deftinge op 28
oktober 1971, gesterkt door Sakramenten der zieken.

Lid van de plaatselijke Mijnwerkersgilde en
van de Christenbond voor gepensioneerden

Het viel hem hard die schone levenstaak van arbeid,
van kameraadschap, van leven voor de anderen z6
vroeg te moeten stopzetten. De laatste en hard-
nekkige strijd om het levensbehoud heeft hij moedig
doorstaan en gestreden. Moge hij nu genieten van
de beloning die het aardse bestaan niet geven kan.
Werken was de zin en het kenmerk van zijn leven.
Als slachtoffer van de gevaarlijkste arbeid, nam hij
het nog verder op zich door trouwe en dagelijkse
arbeid zich zelf nog verdienstelijker te maken en
zijn gezin hoger te brengen.

Men noemde hem “den braven” om zijn gulhartig
karakter, zijn gemoedelijke omgang, en zijn ijver
voor de menslievendheid. Hij bleef moedig bij de
beproevingen in het gezin, waar hij het beste van

zich zelf gaf. De allerlaatste die hem wegnemen zou
uit zijn midden wist hij kalm en waardig te trotseren
zeer gevoelig aan blijken van meeleven en mede-
lijden.

Duurbare echtgenote, blijf moedig. Mijn vroegtijdig
heengaan is een zware slag voor u. Ge hebt gedaan
wat ge kondet doen om bij goede en kwade dagen
een trouwe steun, hulp en troost te zijn. Mocht ge
altijd de passende steun vinden bij onze kinderen.

Bid veel voor mij en voor u, dat blijfft de ware
steun en bron van nieuwe hoop.

Beste kinderen en kleinkind, ook u dank ik voor uw
genegenheid en zorg vooral tijdens de laatste weken.
Zorgt verder goed voor moeder. In het gebed blijft
het een schoon familiaal samenzijn.

Beste broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters,
vrienden en werkmakkers, ik blijf u genegen en re-
ken op uw gebed. Blijft eensgezind voor hen die op
u blijven rekenen.
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danken u voor uw gebeden

en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw
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