"Ik heb gelukkig geleefd
mij met weinig tevreden gesteld
niets gevraagd en veel gekregen

en ik ben
van alle goede dingen voldaan
zachtjes tot God gegaan.”

Stijn Streuvels

Dit aandenken weze u een uitnodiging tot
een gebed voor de zie' van

DE HEER
Leopold DE CLERCQ

geboren te Nederbrakel
op 3 september 1931 en overleden in
het Burgerlijk Hospitaal te Ronse
op 26 juli 1993.

De familie, zijn trouwe helpster Agnes en
zijn vrienden, danken u voor uw
aanwezigheid en uw gebed.

De dankbaarheid voor al de goede zorgen
en de gelatenheid, benevens het verdriet,

de wijsheid van de ouderdom die ziet
achter de laatste nacht een eeuwige morgen;

de groie 100st van de volbrachte plicht,
van zo aandachtig het gewicht der dagen
en 0ok de zorg voor anderen te dragen,

leiden hem binnen in het eeuwig licht.

Wij treuren wel, in hoofdzaak om het scheiden
maar ook om het leven dat hij bevocht,
gemerkt met evenveel geluk als lijden;

en wij gaan doelbewust en zijn zijde,
en, evenredig met hem, droef en blijde
tot aan de oever van de overtocht.
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