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Dankbaar voor wat zij voor ons is geweest,
vertrouwen wij aan de Vader toe :

MEVROUW
Magdalena DE CLERCQ
echtgenote van de Heer
Emiel DE BOCK

geboren te Nederename op 21 mei 1908 en

godvruchtig overleden te Oudenaarde op 27 no-

vember 1983, gesterkt door de HH. Sacramenten
der zieken.

« Mijn moeder, zij was rechtvaardigheid, zij
had de zware last op zich geladen een eerlijk
mens te zijn,

in woord en daad ».

Moeder, jij was een vrouw vol inzet,

altijd in de weer en vol ijver.

Bezorgd als jij was, zocht jij steeds het beste
voor ons allen.

Wij zeggen je dank, om je liefdevolle bekom-
mernis en genegenheid.

De echtgenoot, de kinderen, kleinkinderen en
familie, danken U voor uw aanwezigheid
en gebed.

De Heer Emiel DE BOCK,

De Heer en Mevrouw Marc DE BOCK -
VAN HEUVERZWIIN en kinderen,

De families DE CLERCQ - DE BOCK.

Namis op zaterdag 10 december 1983 te 8 uur.

Begr. Fun. D'Hondt, Dijkstraat 65, Oudenaarde
Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde




