« Gij alleen, God, laat mij zonder zorgen
rusten »,
ey

Uitnodiging tot gebed voor
Mevrouw
Marie - Antoinette - Célestine
DE CLERCQ

weduwe van de Heer Edgard Vlassenbroeck

geboren te ‘Grotenberge op 14 december
1900 en godvruchtig in de Heer ontsla-
pen in het Sint-Franciscusziekenhuis te
Brakel-Opbrakel op 14 juni 1976, nadat
zij het sakrament der ziekenzalving en de
pauselijke zegen ontvangen had.

« O Christus,
Heer der heerlijkheid,
die Gij aan ons zult openbaren,
al ‘t lijden hier in deze tijd
is maar een schaduw, die verglijdt,
Uw Licht is niet te evenaren ».

Lichamelijk  gehinderd, stilaan onder-
mijnd door de kwaal die haar naar de dood
brengen zou, gewond door het plotse af-
sterven van haar man, aldus werd het laat-
ste levensjaar getekend van de vrouw voor
wie wij heden bidden : « God, schenk rust
aan haar die van de mensen werd geschei-
den en laat ons die achterblijven gesterkt
worden door de woorden van Uw Zoon,

dat ieder die in de Heer gelooft leven zal
in eeuwigheid ».

In haar beproeving, die nog groter werd
na het heengaan van haar echtgenoot, heeft
ze zich steeds met groot vertrouwen, in
gebed, tot de Heer gewend. Zij begreep
maar al te goed dat, waar een gelovige
mens ook gaat of staat, God hem behoeden
zal voor eeuwig.

Beste dochter en schoonzoon, pas een
goed jaar geleden treurden we om vacders
dood. Nu zijt gij opnieuw in rouw. Vergeet
de godsdienstige gevoelens van uw vader
en moeder niet. Hebt beiden dank voor
uw menigvuldige bezoeken in het zieken-
huis en om uw zorg aan uw ouders bewe-
zen. Bidt samen met onze andere familie-
leden uw gebed voor ons : « Heer onze
God, wij gedenken dankbaar vader en
moeder, die in vrede met Christus, Uw
Zoon, gestorven zijn. Wij vragen U : laat
hen delen in de vreugde der verrijzenis die
zij van U verwachten ».

By

De Heer en Mevrouw Louis Agneessens-
Vlassenbroeck; haar kinderen.

De families De Clercq - Vlassenbroeck -
Van Ongevalle en Van Steenberge,

danken U voor de gebeden en

deelneming in hun rouw.
De Beiaard.




