Vroom aandenken aan Nu wij ten afscheid staan,
is er de pijn om het gemis
en milde dankbaarheid om wat wij kregen;
en naast de droefheid, die blijft wegen,
zijn warme hart als erfenis

Zo blijft het beeld dat wij van hem bewaren,
DE HEER rijkgekleurd:
Norbert DECLERCQ als trouwe toegewijde en zorgende echtgenoot,

als goede en liefdevolle pa en opa,

echtgenoot van Mevrouw Georgine DELMOTE als ijverige:en bakwame vakmai.
geboren te Oudenaarde op 13 oktober 1921 en er Hij was geen man van vele en hoge woorden,
godvruchtig overleden op 6 februari 1996, RS BELPS MgV, LS .
. die hield van eenvoud en gezelligheid,
geSterkt door de Helllge Sacramenten en niet het minst van hechte vriendschap.
Ook en op de eerste plaats nog,
Mevrouw Georgine DELMOTE, in de innige verbondenheid met de familie
zijn echtgenote;
De Heer en Mevrouw Marc en Martine DECLERCQ-DEROUCK, Wij danken om dit schoon en fijn bestaan,
De Heer en Mevrouw Philippe en Yvonne DECLERCQ-DELRUE, dat wij te vroeg en machteloos uit handen
zijn kinderen; moeten geven
Mejuffrouw Sofie DECLERCQ, God onze Heer, wij bidden U,
Jongeheer Peter DECLERCQ, laat vader nu bij U geborgen zijn,
Jongeheer Gauthier DECLERCQ, laat hem thuiskomen bij U
zijn kleinkinderen;
De families DECLERCQ-MAHIEU- DELMOTE en VEYS. Wij die weten dat hij dankbaar blijft
om zoveel liefde en zorg,
danken U voor uw medeleven en uw gebed. die hij zo mild ontvangen mocht

van al de zijnen en de vele vrienden

Wij blijven hem gedenken in ons vroom gebed.

De namis zal opgedragen worden op Wij zullen, naar zijn wens, ook blijven

zondag 3 maart 1996 om 11.00 uur
in de Sint-Walburgakerk ——

zorgen voor mekaar

D’HONDT, Gentstraat-Dijkstraat, Ouds d




