‘Het is heilzaam voor de overledenen te bdden
(Mach. 12 46).

Es

BID VOOR DE ZIEL
van

MIJNHEER

Omer DE CLERCQ

echigenoot van Romanie De Rijcke,

geboren te Rozebeke, de 28 December 1879,
overleden te Michelbeke, de 10 Januari 1950,
bediend van de H. Rechten.

Zalig wie vol geloof op de Heer betrouwt,
zich van de ijdelheden van de wereld afkeert
en met rechtzinnigheid God dient.

Goede echtgenoot was hij, de kloeke steun
van zijn vrouw. Aan zijn kinderen laat hij het
voorbeeld na van plicht, neerstigheid en -wva-
derlijke zorg.

Rust in vrede, vader. Wij hebben u bemind
en zullen u door onze gebeden ter glorie helpen.

Beminde vrouw en kinderen, troost u bij de
gedachte dat onze Verlosser leeft en wij verrij-
zen zullen ten jongsten dage om elkander weer
te vinden in Je eeuwige vreugde.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Drukk. « De Beiaard » Sottegem.
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e familién DE CLERCQ, DE PESSEMIER, DE RYCKE en CANSSE danken U
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het

hun betoond bij

voor de blijken van deelneming,

afsterven van

MIJNHEER

Omer DE CLERCQ




