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Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Paula, Cecilia, Emilie
DE CLERCQ

echtgenote van Albert Spitaels,

geboren te Nederbrakel op 22 juli 1915
en godvruchtig overleden te Ronse in
het Burgerlijk Ziekenhuis

op 27 december 1990,

voorzien van de HH. Sakramenten.

In de donkerste dagen van het jaar
heeft moeder van ons afscheid geno-
men. Haar heengaan treft ons diep in
het hart, omdat we ons verheugd had-
den op het rustig afscheid nemen van
het oude jaar, om met nieuwe moed
het komende jaar in te stappen.

Heer, met de vreugde van het voorbije
Kerstfeest, willen ook wij nu onze
overledene voor U brengen, opdat Gij
haar tot nieuw leven bij U moogt op-
nemen.

Moge de vele dingen die zij tot stand
heeft gebracht, in onze herinnering blij-
ven leven, waardoor we haar nooit zul-
len vergeten.

Ze had een groot hart waaruit ze putte,
om zorgzaam en met liefde met de din-
gen van het leven om te gaan.

Zoals God met liefde en zorg zijn Zoon
onder de mensen bracht, zo heeft zij,
met zorg en pijn ons allen gedragen.

Dank aan vader, mijn kinderen en klein-
kinderen, voor de goede =zorgen die
jullie mij gegeven hebben in mijn laat-
ste levensjaren. Blijf allen verbonden
in diezelfde liefde en zorgzaamheid voor
elkaar nu ik er niet meer ben.

Vanuit het bewustzijn dat ik jullie alle-
maal zal weerzien, blijven mijn beste
wensen voor jullie verder leven, hier
nu achter.

Heer Jezus, geef haar mooie ziel het
eeuwige leven.

De families
De Clercq, Spitaels, De Wolf,
De Cubber, Gosseye,
danken U.

Namis : 31 januari 1991 om 19u.
Druk. Devleeschouwer, Erakel
Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
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