Geloofd zij Jezus Christus. Amen
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BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Remi DE CLERCQ

echtgenoot van Mevrouw
Stefanie VAN CLEEMPUTTE
geboren te Aspelare op 19 october 1887 en godvruch-

tig overleden te St. Antelinks op 28 juni 1966. Gesterkt
door de H. Sacramenten der zieken.

Hoe broos en wankelbaar is ons aardse leven, hoe
nietig en klein is de mens tegenover zijn Schepper...
hoe zeer is het dan ook nodig dat we godvrezend en
in liefde onder elkander leven en de lijdens kelk die
de Meester ons aanbiedt in volle gelatenheid aanne-
men, zo was hij gedurende zijn langdurige ziekte.

Met deze gedachte steeds voor ogen is deze goede
man van ons heengegaan na hard en werkzaam leven.

We smeken U, o Heer, dat Gij zijn ziel in het ge-
zelschap van Uw uitverkorenen gelieft op te nemen
en de dauw van Uw barmhartigheid er over uit te
storten.

Beste echtgenote, lieve kinderen en familieleden heb
dank voor uw bereidwillige zorgen en genegenheid.
Vergeet mij niet in uw godvruchtige gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

Mevrouw Remi De Clercq,

Heer en Mevrouw Jan De Clercq - De Vuyst en dochter,

Heer en Mevrouw Frans De Clercq - Van den Borre en zoon,

Heer en Mevrouw Jean Grugeon-De Clereq,

De families De Clercq, Van Cleemputte, Saelens en Herpeling.

BEDANKEN.




