Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
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GEDENK IN UW GEBED
MEVROUW

Rosette DE CLERCQ

echtgenote van de Heer
Roland DU VILLE

geboren te Schendelbeke op 5 juni 1955 en
godvruchtig overleden te Ophasselt op 27 no-
vember 1977, gesterkt door de laatste H.H.
sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Zij was jong — Zij hield van het leven —
En het leven was goed voor haar: alles en
allen rondom haar omvatte zij met genegen
goedheid.

Haar geest was ontvankelijk, haar gemoed was
warm.

Haar man kon op haar bouwen en vertrouwen :
haar hart behoorde hem geheel en al toe.

Even kwam de ziekte en weldra de dood.
Wij staan verslagen door deze harde slag.
Maar wij weten dat God onnaspeurlijke we-
gen uitkiest en met alles zijn bedoeling heeft ;
dat hij ook kracht geeft naar kruis. Daarom
buigen wij eerbiedig het hoofd en zeggen :
Uw Heilige Wil geschiede.

Lieve man, beste moeder, schoonouders en
gij mijn lieve zusters en broer, schoonzus-
ters en schoonbroers, heb dank voor uw zor-

gen en vriendschap. lk ben nu heengegaan
bij vader. Vaart wel en leeft voorbeeldig op-
dat wij allen eens verenigd mogen worden
in de vreugde van de Heer. Bid voor mij
opdat ik op mijn beurt uw hemelse steun mo-
ge zijn.

De families DE CLERCQ, DU VILLE, OOGHE
en HERREGODS

dani U | d om uw gebeden
en uw blijken van echt medevoelen. -

Uitg. De Vos




