« Moeders sterven niet »...

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

SIMONME DECLERCQ

echtgenote van de Heer
ROGER VANCOPPENOLLE
geboren te Ronse op 27 mei 1920

en er overleden op 6 mei 1982,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

(P. Reypens)

De Schrift geeft ons het visioen van een nieuwe
toekomst over de grenzen van de dood heen. Dit
moge voor ons een christelijk relex zijn, om te
geloven en te hopen.

Er wordt ons door Jezus Christus een nieuwe
toekomst en beloning in het vooruitzicht gesteld
voor deze mens, die waakzaam gelovig heeft ge-
leefd. Er is vandaag droefheid in het hart van haar
man, kinderen, kleinkinderen en vele vrienden, die
haar nu plots moeten missen. Menselijkerwijze komt
haar heengaan te vroeg. Wij staan machteloos te-
genover de dood. Laten wij dan zoeken om onder-
linge familiebanden en vriendschapsverhoudingen te
verstevigen, steun te zoeken bij elkaar.

Wij leerden van Haar, een te volgen levensweg :
ons voor Hem plaatsen, met alles wat er aan zor-
gen en verdriet omgaat in ons hart. Hierin is zij
ons voorgegaan. De dag des Heren was voor haar
pas «zondag» als zij naar haar parochiekerk, naar
Wittentak kon komen, waar zij haar hart voor God
kon uitstorten, de hulp en voorsprak van Moeder
Maria inroepen.

Bij haar beeld stak zij dan een kaarsje op —
uitdrukking van gebed en gezindheid — voor al
haar intenties en die van haar gezin.

Ook nu worden wij uitgenodigd, deze morgen,
vé6r God te brengen wat er in ons hart omgaat :
droefheid ja, maar ook geloof in Christus die zegt
« leder die in mij gelooft zal leven... ». Wij ver-
geten haar niet, hoe zou God, naar wiens beeld wij
geschapen zijn, ons niet trouw blijven? Jezus zelf
heeft ons hiervan het bewijs geleverd : Kruis en
Paaskaars zijn hiervan materiéle bewijzen.

Dierbare echtgenote, dierbare moeder, wij wisten
uw leven gevuld en getekend met nooit aflatende
waak- en zorgzaamheid voor ons allen. Hartelijk
dank. Wij bidden nu opdat Gij nu bij God thuis
moogt zijn; wij bidden : spreek Gij nu voor ons,
bij God, ten beste.

Geve God haar de eeuwige rust, haar man en
familie nieuwe levenskracht. Moeder, wij volgen uw
levensvoorbeeld : uw man, uw kinderen, uw geliefde
kleinkinderen.

O.L.Vr. van Wittentak, spreek voor haar ten beste
bij uw Zoon.

Hr Roger VANCOPPENOLLE,

Hr en Mw Alfred DE CRUYENAERE-VANCOPPENOLLE
en kinderen,

Hr en Mw Gilles VANCOPPENOLLE-DE RUYCK en
kinderen,

Hr en Mw Michel BELLINCK-VANCOPPENOLLE en
kinderen,
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