Heden is de mensch en morgen verschijnt hij niet
meer.... Wees"dan altijd bereid en leef op dusda-
nige wiize dat de dood u op ’t onverwachts niet
overvalle. Thomas a Kempis.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

VALERIE-MARIA DE CLERCQ
dochter van wijlen
Petrus en Marie-Theureese OTTE

geboren te Sinte Maria-Lierde, den 7 Januari 1917
en er godvruchtig overleden, den 13 Februari 1946,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Van voorbeeldige kristene ouders opge-
voed, heeft zij haar leven doorgebracht in
de onschuld haars herten. Zij heeft de geva-
ren der booze wereld nooit gekend en na
korte jaren gaf zij hare engelachtige ziel
terug aan haren schepper.

Duurbare Moeder, Broeders en Zusters,
ik was uw lieveling ; gij hebt voor mij ge-
werkt en gezorgd. ik dank u. Weent niet
om mijn heengaan ; ik ga vader vervoegen
in den hemel en zal voor u bidden tot wij
allen eens voor eeuwig zullen vereenigd
zijn in het hemelsch Paradijs.

Barmhartige Jezus, geef haar de eevwige
rust. (7. en 7 quadr. afl.)

R. I. P.

Uitg. Lafort, St® Maria-Lierde.

De familien DE CLERCQ, OTTE,

VAN WYNENDAELE, VAN NIEUWENHOVE,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

hen betoond bij het overlijden van hun

dierbare afgestorvene,

DANKEN U.




