Ik zal alle tranen van uw ogen afwissen
geen smart zal er nog zijn
want al het oude is voorbij.

BID VOOR DE ZIELERUST
van

Mevrouw Viktorine DE CLERCQ

echtgenote van
de Heer Joannes BAUWENS

geboren te Volkegem op 18 februari 1901 en
godvruchtig overleden te Ename - Oudenaarde
op 20 april 1986, gesterkt door de H.H. Sakra-
menten der zieken.

Deze eenvoudige vlaamse vrouw was gete-
kend door haar offerzin; getogen op de boer-
derij en café in Volkegem heeft zij heel haar
jonge jaren gewerkt, geholpen en meegezorgd
voor mensen en dieren. Ook als haar man heel
de week wegmoest naar Brussel of de suiker-
fabriek bleef zij de ijverige liefdevolle echtge-
note die haar kinderen de weg wilde tonen
naar de echte liefde : zoals |k u heb liefgehad
zegt de Heer, zo moet gij elkander liefhebben.
De maatstaf van de liefde is te meten aan
iemands offerzin. Vooral haar dochter en
schoonzoon hadden het begrepen en hebben de
laatste zeventien jaar in dankbaarheid alles aan
vader en moeder teruggegeven wat ze van hen
hadden geleerd, ge moet het maar doen!: ge-
woon van vader en moeder echt houden en er
dus alles voor doen wat ge kunt om lijden en
ziekte en eenzaamheid en de oude dag lichter
te maken. Die verzorging thuis tot op 't laatste

met de hulp van een vriend dokter en fijnge-
voelige verpleegsters zijn een toonbeeld van
vlaamse trouw aan de echte waarden van het
bestaan.

Mijn liefste kinderen en kleinkinderen dank u
voor wat je voor mij en Joannes deed. Je hebt
er u niet van afgemaakt maar met heel veel
liefde en geloof erbij geweest tot op 't einde.

God zal het u lonen.

Heer Joannes BAUWENS, haar echtgenoot ;
Heer en Mevrouw Gilbert en Jeannine
BAUWENS - MARIJSSE,
Heer en Mevrouw Marcel en Liane
VAN OVERWAELE - BAUWENS,
haar kinderen ;
longeheer Lieven BAUWENS,
Heer en Mevrouw Jan en Carine
VAN GRIMBERGEN - VAN OVERWAELE,
Jongeheer Johan VAN OVERWAELE,
haar kleinkinderen ;
Mejuffrouw Sofie VAN GRIMBERGEN,
haar achterkleinkind ;
De families DE CLERCQ, BAUWENS,
BEARD en COOREMAN.

Gevoelig voor uw blijken van genegenheid,
uw deelneming en uw gebed
dankt U de familie.

NAMIS op maandag 26 mei 1986, om 19 uur.

" Ename - Drukk. Vander Stuyft




