« Houd mij in leven, God, wees mijn redding ».

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Albert DE CNIJF

echtgenoot van Mevrouw
Aimée KETSMAN

geboren te Sint-Maria-Lierde,
op 1 januari 1916 en godvruchtig overleden
in de kliniek « Sint-Franciscus » te Brakel -
Opbrakel op 20 augustus 1986, nadat hij de
Pauselijke Zegen en het sakrament van de
Ziekenzalving ontvangen had.

Oud-Mijnwerker.

« Alles heeft zijn vaste tijd ; ieder ding
onder de hemel heeft zijn uur ». (Prediker
3,1). De wereld die wij zien gaat voorbij.
Deze woorden beschrijven de werkelijkheid
van een mensenleven : geboren worden, op-
groeien, dromen van en zich bekwamen voor
de toekomst, ijveren en werken voor zijn
bestaan, op rust gaan en sterven.

En toch heeft elk mensenleven zin en
betekenis als gave van God, als inzet voor
de Schepper en de mens, als vervulling van
een opdracht. Het leven van deze goede
echtgenoot en lieve vader is geweest, ten
dienste staan, het wel en wee van mede-
mensen dragen.

Zijn grote vriendelijkheid en gehechtheid
aan zijn kleinkinderen waren tekenen van
zijn fijngevoelige ziel voor al wat echt en
natuurlijk is. In alle eenvoud en oprechtheid

is hij zijn kinderen voorgegzan in het leven.
Voor zijn echtgenote en zijn gezin heeft hij
gewerkt en gezorgd, was hij de man en de
vader op wie zijn huisgenoten mochten reke-
nen. Wie zo zijn taak als mens vervulde in
dit leven, hem zal God Zijn vriendschap en
liefde geven.

Dierbare echtgenote, vele jaren zijn wij
samen door het leven gegaan, droegen samen
de zorgen voor ons gezin. Als grootouders
konden we ons samen verheugen over onze
kleinkinderen. |k dank u om wat gij voor
mij geweest zijt in mijn leven en moge uw
geloof en onze kinderen u sterken in deze
droeve omstandigheden.

Beminde kinderen, moge het beeld van uw
vader u steeds bijblijven tijdens uw leven.
Ik ben u dankbaar om de genegenheid die ik
steeds van u mocht ondervinden. Blijft nu
een steun en een troost voor uw moeder.

Lieve kleinkinderen, wat hield ik veel van
u, wat was ik gesteld op uw speelsheid en
naiviteit | Hoe volgde ik u op uw pad van
voorbereiding op het leven !

Wij rouwen om de mens die wij verloren ;
niemand kent ons diep en groot verdriet.
Maar in Zijn goedheid zal de Heer ons wel
verhoren : Hij verlaat in 't uur van nood de
zijnen niet.
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De families DE CNIJF, KETSMAN,
HUYSVELD en HAEGEMAN,
danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.
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