Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.
BID VOOR § DE ZIEL

van Mijnheer

JAN DE COOMAN
Kunstschilder-Etser

weduwenaar van wijlen

Clara-Maria Flamée
echtgenoot van

Rachel Gheenens

geboren te Zandbergen, de 4 Augustus 1893 en er
godvruchtig overleden, de 11 Juni 1949,
Gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

De rechtschapene zocht het schone en diende
met zijne grote gaven het goede.

Deze man was groot onder zijne landgenoten
als kunstenaar, door de warmte en de frisheid van
zijne gewrochten, maar ook groot onder zijne ge-
loofsgenoten als christen, door de vroomheid van
zijn gemoed en de kinderlijke oprechtheid van zijn
belijdenis.

Hij was een man van diep geloof en daarin wor-
telde zijne liefde voor de kunst en daarin vond zijn
gevoel voor schoonheid bezieling en kracht,

Wat daaraan niet voldeed, mishaagde hem en
hij achtte het minderwaardig voor de dienst van
Hem, die de Eeuwige Schoonheid is.

Als trouwe echtgenoot en vader werkte hij, in
de mate van zijn gezondheid, voor zijn huisgezin.

Beminde Echtgenote en Kinderen, ik vertrek uit
‘uw midden maar mijne liefde blijft U volgen. Ge-
denkt mij dagelijks in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

R, IL-/P.

De Familiecn DE COOMAN, FLAMEE
en GHEENENS,

zeer gevoelig aan de genegene
blijken van innige deelneming.
betoond in hun pijnlijke rouw,
maar vooral getroost door de
vurige gebeden voor de dier-
bare afgestorvene

MIJNHEER
JAN DE COOMAN

danken U van harte.

Druk. R. De Boeclé-Roéierl Z;;ndbergen




