in Gods liefde ligt mijn esuwig geluk.

b
BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Maria DE COOMAN

Dochter van wijlen Prosper en
Sidonia VAN RUYSKENSVELDE

Geboren te Ophasselt op 10 maart 1804 en er
godvruchtig overleden op 2 november 1973,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Kristelijke Bond der
Gepensioneerden.

Een vrome vrouw die de Heer trouw diende,
een dienares die nauwgezet was van geweten
en de geboden van God naar best vermogen
onderhield, is teruggegaan naar haar Schepper.

Zoals zij geleefd heeft, zo is zij gestorven :
kalm en gelaten, geheel in overgave aan God
de Heer. Als ongehuwde wijdde zij zich des
te meer aan het gezin waarin zij was opge-
nomen. Zij was ten uiterste toe bezorgd om
het welzijn van ieder lid van het gezin.

Van op haar ziekbed, waar zij tijd had om na
te denken, was =zij begaan met het verloop
van alle huishoudelijke en bedrijfszaken. Zij
vervulde de taak en van boekhouding, en van
raadgever.

Al was haar gezondheid niet van de sterkste;
zij was niet een lijdende lastpost, maar in-
tegendeel een opbeurende en helpende lei-
dingsband van het landelijk gezin waarvan zij
deel uitmaakte.

Neen, God gaat dergelijke mensen niet voor-
bij. Er zijn mensen zegt Kristus, die onge-
huwd zijn om zich met des te meer ijver en
toewijding te kunnen wijden aan de vele no-
den van de gezinnen welke hen omringen. Zo
een vrouw was Maria.

Ook van haar mogen wij terecht zeggen: om-
dat zij goed geieefd heeft en God trouw heeft
gediend tot aan het einde van haar levens-
dagen, is deze dood geen eindpunt, maar
slechts een verandering van woonplaats, een
verhuizing van het onvolmaakte naar een be-
tere woning.

Beste zusters, broer, schoonbroer, schoonzus-
ter, neven en nichten, bloedverwanten en
vrienden, wat moet ik u niet danken voor al
de zorgen welke gij aan mij besteed hebt.

Moge God uw gezin zegenen en u nog vele
jaren voor elkaar bewaren. Geve God dat wij.
elkaar vreugdevol mogen weerzien in zijn he-
mels Paradijs.

De families De Cooman en
Van Ruyskensvelde,

danken u van harte om uw gebeden
en blijken van deelneming.

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt.




