H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

T

Bid voor de ziel van
MEVROUW

Maria-Hendrika DE COOMAN

weduwe van de Heer
HECTOR DE WINNE
geboren te Woubrechtegem, de 2 januari 1908
en godvruchtig overleden te Zottegem, de
2 augustus 1974, voorzien van de
HH. Sakramenten.

Wie haar kenden zullen getuigen van haar
goedheid en eenvoud, van de christelijke
gevoelens harer ziel die gepaard gingen met
een vriendelijke voorkomendheid tegenover
haar medemensen.

Mijn God, mijn leven was doorweven van
vele beproevingen. Gij weet dat ik in de
oprechtheid van mijn hart alles heb gedragen

Kostbaar is de dood van de rechtvaardigen,
als het einde van een langdurige arbeid, als
de behaalde overwinning na veel strijd, als
het begin der volmaakte veiligheid.

(H. Bernardus)

Voor uw gelovigen Heer wordt het leven
verwisseld, niet weggenomen en nadat het
huis van dit aardse verblijf is ontbonden,
wordt in de Hemel een eeuwige woonplaats
verkregen.

Mijn kinderen, ik dank U voor de liefde en
tederheid die gij mij steeds hebt betoond.
Ik dank U om uw zorgen en verkleefdheid

tot mijn laatste uur. Mijn taak is ruim vol-
bracht. Ik ga naar Vader in de hemel. Daar
verwachten wii u =allen. 1

Alle familieleden en kennissen, vadrtwel,
over het graf heen blijven wij met elkander
verbonden. Bidt voor mij, ik ook zal u ge-
denken in mijn gebeden.

Heilige Maria, Moeder Gods, gij waart mijn
toevlucht op aarde, wees mijn voorspreek-
ster in de Hemel. .

Mijnheer en Mevrouw Abel DE WINNE-VAN
GOETHEM, kinderen en kleinkind

Mijnheer en Mevrouw Jozef DE WINNE-
OTTE,

Mijnheer en Mevrouw Jean WALRAVNS-
DE WINNE en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Harry DE WINNE-
JANSSENS en kind,

De families DE COOMAN, DE WINNE,
VERSTOCKT en VAN BOXSTAEL,

druk. van boxstael, herzele
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