DANKBAAR GEDENKEN WIJ
MEVROUW
Pierre DE COOMAN
geboren Henriette VOLCKAERT

te Gentbrugge op 16 augustus 1905
en godvruchtig overleden te Gavere
op 12 september 1991,
gesterkt door het H. Sacrament.

Haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en de familie
danken U om uw aanwezigheid
die troost en opbeuring bracht.

Het is maar als ze weg is dat men het grote
verlies vaststelt. Ondanks dat wij, haar gezin,
reeds geruime tijd haar verdwijnen uit het
tijdelijke verwachtten was de beproeving toch
zeer groot.

Ons Mama, die schone vrouw en voorbeeldige
moeder, karaktervol maar enig goed en lief,
steeds bezorgd voor de hare, zal een prachtige
blijvende herinnering zijn voor al datgene dat
zij voor ons heeft gedaan.

Marraine, ons grootmoeder en overgrootmoeder,
zag ons toch zo graag. De foto's van ons
allen in de woonkamer waren voor haar onze
dagelijkse aanwezigheid.

Wij zullen haar nooit vergeten hoe klein we
ook mogen zijn. Gans die liefde en deze
sterkte haalde zij uit haar diep en innig
geloof en haar groot vertrouwen in de H. Rita.

Mijn liefste Pierre. Ons wel en wee hebben
wij samen gedragen met als enig doel een
goed gezin op te bouwen met een grote
eenheid.

Eens zal de Heer ons terug samenbrengen.
Treur niet want ons geluk was groot dat wij
zolang samen mochten zijn.

Beste kinderen zorgt goed voor onze Pa.
Aan U allen geen vaarwel maar tot ziens bij
de Heer.
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